
Op woensdagavond bidden in de huiskamer van de kerk 

Al een aantal jaren bidden we in verschillende huiskamers in Vries. Specifiek voor 
het dorp Vries en voor elkaar en wat ter plekke ingebracht wordt. Van tevoren moet 
ik vaak even over een drempel van weerstand, geen tijd, geen zin om heen te gaan 
maar na afloop brengt het hoop en rust. 

Nu lijkt het ons mooi om een aantal van deze avonden te houden in de huiskamer, 
het koor, van de kerk. Het lijkt op de setting van een vesper in de veertigdagentijd. 
Je kunt in stilte aanwezig zijn, een gebedspunt inbrengen voor iemand in je 
omgeving of voor jezelf.  
Ik geloof echt in de kracht van samen bidden.   Heel wat jaren geleden, in een 
periode dat ik ernstige hoofdpijn had en aan de kant van het zwembad stond terwijl 
een van de kinderen zwemles had. Vroeg iemand die ik kende uit onze straat aan mij 
of het wel ging. Tja, ik was er inmiddels aan gewend geraakt dus ja, gewoon maar 
doorgaan. Hij zei, kom naar mijn huis en dan zal ik samen met mijn vrouw voor je 
bidden. Ik zat daar niet direct op te wachten en had daar geen energie voor. Na een 
tijdje heb ik het aanbod toch aangenomen en zij hebben een aantal keren voor mij 
gebeden. En langzaam verdween mijn hoofdpijn. 
Door o.a. deze ervaring geloof ik echt in de kracht van gebed. En zelfs als je bidt en 
zelf niet helemaal overtuigd bent van je woorden, gebeurt er iets. Niet altijd wat je 
verwacht. Maar er komt iets in beweging.  
 
We bidden al jaren voor het dorp Vries. En nodigen iedereen, stille krachten/
bidders, uit om mee te doen. Ik geloof dat we samen ook op deze manier iets voor 
ons dorp kunnen betekenen. 

De gebeds-/stilte momenten zijn gepland op woensdagavond: 

10 september, 24 september, 8 oktober, 29 oktober, 12 november. 
Van 20.00 tot 20.45 uur. 

Cathrien Oldenhuis


